Haskar Medikal Hasta Yatakları İmalat Ve Pazarlama 


Medikal Yatak Fiyatları 

Hasta yatakları veya karyolaları bir hastanın en çok gereksinim duyduğu medikal ürünlerdendir. Bu nedenle bakmakla yükümlü olan hasta bakıcıların hastasının en iyi şekilde rahat etmesi adına mutlaka medikal ürün olarak hasta yataklarını tüm özellikleriyle karşılaştırmalı, hem ergonomik hem de ekonomik fiyatlarla hasta yataklarını bulmalıdır. 

Böyle yapılmadığı durumlarda karşı karşıya kalınabilecek temel özellikler olması nedeniyle hastaların birtakım sorunlarla baş başa kalması, rahat etmemesi veya temel ihtiyaçlarını yalnız kaldığı durumlarda özellikle gece boyunca yerine getirememesi gibi sorunlarla karşılaşmak son derece mümkün olabilmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alınarak mutlaka hasta yatağının tamamen ortopedik koşullara ve tamamen hijyenik, antibakteriyel özelliklerle medikal yatak fiyatları bakımından üretilmeleri gerekmektedir. 

Hem ergonomik hem ekonomik 

Hasta karyolalarından beklenen temel iki özellik ekonomik ve ergonomik özelliklerinin olmasıdır. Bu anlamda düşünüldüğü zaman son derece önde gelen özellikleri dikkate alınarak hasta karyolalarının taşımış oldukları temel unsurlar bakımından sadece ergonomik olmaları yetmez. Aynı zamanda ekonomik olmaları ve hasta bakıcılarının ilaç masraflarını da dikkate katarak tüm bu noktada seçici olmalarını düşünmeleri gerekmektedir. Ancak böyle bir durum daha kaliteli medikal yatak fiyatları olarak daha ekonomik hasta yataklarının meydana getirilmesini sağlayabilecektir. 

Çift motorlu hasta yatakları 

Geliştirilen ortopedik hasta yataklarından birisi çift motorlu (2 motorlu) hasta yataklarıdır. 

Söz konusu bu hasta yatakları gerçekten de taşımış oldukları temel özellikleriyle tamamen farklı unsurlar ve tamamen farklı özellikler sağlayan hasta yatakları olma özelliğini oluşturmaktadır. Bu anlamda düşünülerek medikal yatak fiyatları oluşturması yönünden hasta yataklarının ortaya koymaya devam ettikleri birçok yönleri bulunmaktadır. Tüm bu yönleri düşünülerek çift motorlu hasta yatakları ve üretilmektedir. Bu üretimler neticesinde lazımlığı, tuvaleti bir arada duran tamamen multi fonksiyonel özellikler taşıyan hasta yatakları üretimleri bulunmaktadır. Üretilen bu hasta yatakları medikal yatak fiyatları olarak daima ekonomik olarak satışa sunulanlar arasında gelmektedir. 

Dört motorlu hasta yatakları 

Daha işlevsel olmaları nedeniyle tercih edilen bir diğer model ise dört motorlu hasta yatakları olarak bilinmektedir. Dört motorlu hasta yatakları sağlamaya devam ettikleri noktalar düşünülerek medikal yatak fiyatları bakımından son derece dikkat taşıyan unsurları bulunmaktadır. Bu unsurlar bakımından düşünülerek dört motorlu hasta yataklarının daha 







ergonomik ve antibakteriyel koşullar konusunda daha hassas oldukları bilinmektedir. Çift motorlulara nazaran biraz daha maliyetli olması gözünüzü korkutmamalıdır. Elbette bunların da medikal yatak fiyatları olarak ekonomik, makul fiyatlı modelleri vardır. Baklava dilimli olmaları ve ahşap tasarımları gece boyunca sürekli bir o yana bir bu yana dönmeyi en aza indirmektedir. 

Hasta Şişme Yatak Fiyatları 

Yatalak hastalar için büyük bir önem taşıyan ve gün içerisinde rahat bir şekilde yatılmasına imkan tanıyan hasta şişme yatak fiyatları herkesin bütçesine göre farklı modelleri altında tanıma imkanı ile bulunabilmektedir. Özellikle sürekli olarak yatmak zorunda kalan ve kalkmakta büyük bir zorluk çeken hastalar için oldukça büyük bir avantaj sağlayan şişme yataklar aynı zamanda hastaya bakan kişiler için de yine büyük bir fırsat vermektedir. 

Özellikle vücudun farklı noktalarında yatalak hastaların sürekli olarak yapmasından dolayı birtakım yaralar oluşmaktadır. Ve bu yaralar zaman içerisinde daha kötü bir duruma gelmekte ve oldukça acı vermeye başlamaktadır. Hatta görsel anlamda da kötü bir görünüm vermekte ve hastanın sağa ya da sola kıpırdama sana fırsat vermektedir. Ancak tamamen kaliteli bir üretim çatısı altında gerçekleştirilmiş olan havalı yatak fiyatları eşliğinde herkes bütçesi dahilinde kaliteli bir ürünü bulabilir ve hastalarının büyük bir rahatlık içerisinde yatmasına imkan tanıyabilir. Bu rahatlık özellikle hastaların rahat bir şekilde uzun bir süre yatmasına fırsat vererek havalı özelliği sayesinde herhangi bir yaraya neden olmadan uzun bir süre kıpırdamamasını sağlamaktadır. 

Büyük bir rahatlık ve Konfor sağlayan hasta şişme yatak kullanımı 

Hastaneden yeni çıkmış hastalar ile birlikte ayağa kalkmakta büyük bir zorluk çeken ve sürekli olarak yatmak zorunda kalan hastalar adına büyük bir öneme sahip olan hasta şişme yatak fiyatları sayesinde uygun bir bütçe kapsamında satın alabilir ve keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanım imkanı bulunan bu yataklar, genel olarak hastanın yattığı yatağın üzerine verilmek suretiyle düzgün bir şekilde yerleştirilir. Ardından diğer parçası olan motoru sayesinde düzgün bir şekilde çekilmek kapsamında yatağın üzerinde hasta hiçbir sorun yaşamadan istediği kadar yatabilir. Üstelik bu sayede sağa ya da sola rahat bir şekilde dönerken sırasında veya vücudunun birçok farklı noktasında yaralar ortaya çıkmaz. Tabii burada ürünün mutlaka kaliteli olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde hastanın yattığı kendi ya da gibi herhangi bir şekilde işe yaramaz ve üstüne üstlük vücudun farklı noktalarında yaralarını tekrar oluşmasına neden olabilir. 

Her yerde rahat bir şekilde kullanım imkanı 

Oldukça kolay bir şekilde kurulum fırsatı verilmiş olan ve birbirinden kaliteli modelleri bulunan hasta şişme yatak fiyatları sayesinde canınızdan çok sevdiğiniz sevdikleriniz adına büyük bir fayda gerçekleştirebilir ve onları uzun bir süre rahat bir şekilde yatmadan imkan tanıyabilirsiniz. Üstelik sadece yatağın üzerine değil aynı zamanda yere veya birçok farklı noktaya sermek suretiyle motor ile düzgün bir şekilde şişirerek yine hastanın her yerde yatmasına imkan tanınabilir. Bu sayede portatif bir özellik sunan ve yatağın her yer rahat bir 





şekilde taşınmasına fırsat veren şişme yataklar, tamamen kaliteli bir malzeme yapısı altında güven içerisinde kullanılabilir. 

Ayarlı Hasta Yatakları 

Yatalak hastalar için büyük bir öneme sahip olan ve başta hastane ya da ev almak üzere huzur evlerinde ya da bakım evlerinde oldukça fazla kullanım gösteren ayarlı hasta yatakları birçok farklı çeşidi kapsamında seçim yapılabilir ve satın alınabilir. Özellikle fazla hareket edemeyen yaşlılar ile birlikte hastaneden yeni çıkmış ve uzun bir süre yapmak zorunda kalacak olan hastalar adını farklı bölümden ayarlanabilir özelliği sayesinde bu hasta yatakları hem hastaya bakacak olan kişi adına hem de hasta açısından büyük bir rahatlık vermektedir. 

Baş kısmı ile birlikte bel bölgesinden ya da ayak kısmından ayarlanabilir ve kıvrılabilir avantajı sayesinde hastanın sürekli olarak aynı pozisyonda yapmasına engel olan ayarlı hasta yatakları gün içerisinde yapılacak olan işler kapsamında büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Bunlar içerisinde özellikle yemek yerken ya da ilaç verirken haftaların başkasından dengeli bir şekilde oturur pozisyona gelmesine fırsat veren bu ayarlanabilir hasta yatakları tamamen kaliteli bir malzeme yapısında sağlam bir şekilde üretimleri gerçekleştirilmektedir. 

Kaliteli ayarlanan hasta yatakları 

İskelet kısmı tamamen alüminyum bir malzeme kapsamında üretimi gerçekleştirilmiş olan ayarlı hasta yatakları bu sayede birbirinden farklı kilolarda ki hastaları rahat bir şekilde taşıyabilmekte ve uzun yıllar sorunsuz bir içinde kullanma şansını sağlamaktadır. Üzeri tekerlekli ayakları sayesinde her yer rahat bir şekilde götürülebilen bu hasta yatağı böyle pozitif bir imkan sayesinde de hastanın hastanede ya da evde oda değişikliğine herhangi bir biçimde kalkmadan imkan tanımaktadır. Özellikle evlerde bakıma muhtaç olan hastalar için tam bir donanım içerisinde büyük bir avantaj sağlayan bu hasta yatakları, ayarlanabilir yan kısımları sayesinde de hastanın düşmesine engel olmakta ya da kalkarken sorun yaşanmadan bunun gerçekleşmesini fırsat vermektedir. 

Sağlam motoru ile birlikte katlanabilir ayarlı hasta yatakları 

Özellikle tamamen kaliteli bir şekilde üretime gerçekleştirilmiş olan motoru sayesinde her kısmında katlama bölgesinin hızı ayarlanabilir ve buna göre istenilen açıya sorunsuz bir şekilde getirilebilir. Baş kısmı ile birlikte aynı zamanda bel bölgesi ve ayak noktaları için aynı anda hareket etme fırsatı veren bu kaliteli ayarlı hasta yatakları sayesinde sevdikleriniz hastalık dönemlerini rahat bir şekilde geçirme imkanını elde edebilmektedir. Üstelik farklı motor sayıları ve değişik modelleri kapsamında hastanın durumuna göre tercih edebileceğiniz birbirinden farklı ürünlere de yine kaliteli bir malzeme altında üretimini yapılmış şekilde bulabilir ve çok uygun fiyatlar altında satanla şansını elde edebilirsiniz. 

Hareketli Hasta Yatağı 

Hareketli yapısı sayesinde özellikle bir süre yataktan herhangi bir şekilde kalkmaması gereken hastalar adına gün içerisinde yapılacak olan işlerin kolay bir biçimde gerçekleşmesi noktasında hareketli hasta yatağı çeşitleri büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bunlar manuel 





ya da otomatik olarak farklı modelleri altında bulunabilmekte ve satın alınabilmektedir. Bu sayede ise motorlu ya da motorsuz bir şekilde üretimlerinin yapıldığı seçenekler arasında bir tercih imkanı vermektedir. Fakat günümüzde büyük bir rahatlık sağladığından dolayı farklı motor sayılarına sahip hareketli hasta yatağı çeşitleri daha fazla ön plana çıkmakta ve tercih edilmektedir. Dengeli bir şekilde baş kısmı ile birlikte ayak bölgesinden istenilen açılara getirilerek düzgün bir şekilde hastanın yatmasına fırsat tanıyan bu yatak modelleri sergilediği fonksiyonlar açısından da bir takım değişiklikler yine göstermektedir. 

Farklı fonksiyonlar eşliğinde büyük bir avantaj sağlayan hareketli hasta yatakları 

Kalkmakta büyük bir zorluk çeken yaşlılar ile birlikte hastaneden yeni çıkmış olan sevdikleriniz adına birbirinden değişik modeller altındaki hareketli hasta yatağı çeşitleri kapsamında gün içerisinde yapılması gereken tüm işleri sorunsuz bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar içerisinde farklı saatlerde verilmesi gereken ilaçlar ile birlikte yine yapılması gereken pansuman ve egzersiz hareketlerini rahat bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Daha da önemlisi yemek adına herhangi bir sorun yaşamadan hastanın başkasını bel bölgesinden rahat bir şekilde kaldırabilir de oturur pozisyona getirmek suretiyle yemek yemesine olarak verebilirsiniz. Kaliteli ve sağlam bir motoru bulunan hareketli hasta yatakları farklı açılara hastayı herhangi bir şekilde rahatsız etmeden standart bir hızla ayarlanabilirken aynı zamanda bu hızı duruma göre değiştirebilirsiniz. İskelet yapısı tamamen alüminyum bir kalite altında üretimi gerçekleştirmiş olan bu hareketli hasta yatakları, aynı kaliteyi korkuluk kısımlarında da sunmaktadır. Bu sayede hasta istediği kadar sağa ya da sola dönse de düşmesine engel olur ve aynı zamanda kalkarken yine açılması sayesinde ayrı bir avantaj sunar. 

Gün içerisinde her konuda büyük bir rahatlık sağlayan farklı hareketli hasta yatakları 

Değişik motor sayıları ile birlikte ayarlanabilir kısımları kapsamında farklılıklar göster hareketli hasta yatağı çeşitleri arasında kendi hastanın durumuna göre bir tercih yapabilir ve satın alabilirsiniz. Tekerlekleri sayesinde her yere rahat bir şekilde götürme imkanı da veren bu özel hasta yatakları, sevdiklerinizin hastalık dönemlerinde büyük bir rahatlık yaşamalarına imkan tanımaktadır. Üstelik birbirinden değişik modeller altında çok uygun fiyatlar ile kendi bütçenize göre bir seçim yapabilir ve hastanıza büyük bir kolaylık sağlayabilirsiniz. 

Ortopedik Hasta Yatağı 

Ortopedik hasta yatakları günümüzde hastaların en çok ihtiyaç duydukları ortopedik ve medikal ürünler arasında gelmektedir. Geliştirilen ev tipi ortopedik hasta yataklarıyla da hastanın kendi evinde hastanedeki tüm imkanlardan yararlanacak nitelikte kaliteli bir medikal bakım görmesi mümkün olmaktadır. Bunun yanında daha birçok fonksiyonel özellikleri de düşünüldüğü zaman ortopedik anlamda hasta yataklarının sağlamış oldukları tüm unsurlar dikkat çekici özellikleri bir arada sunan en temel nitelikleri meydana getirmektedirler. Ortada duran bu en temel ve en nitelikli hizmetler baz alınarak tamamen kaliteli ve tamamen multi fonksiyonel ortopedik hasta yatağı seçeneklerinin var olduğu görülen özellikler arasında gelmektedir. Tüm bu yönleri de düşünüldüğü zaman birbirinden tamamen ayrı özellikler sergileyen hastane yataklarının var olduğu bilinmektedir. 





Acil müdahale tuşu 

Ortopedik anlamda geliştirilen hasta yataklarının en büyük özelliğinden birisi olması nedeniyle acil müdahale tuşu yer almaktadır. Bu özelliği sayesinde de her zaman kontrol edilebilen ve her yerden zaman tüm acil ihtiyaçlar için kullanılabilen kontrol mekanizması olma özelliğiyle karşımızda yer almaktadır. 

Acil şok ve müdahale özelliği 

Temel anlamda ortopedik hasta yatağı özellikleri arasında gelen bir diğer özellik ise acil şok ve müdahale özelliği bulunmasıdır. Bu özellik bitkisel hayattaki hastalar için, yatalak haldeki felçli hastalar için acil şok etkisi veren ve gerektiğinde kalp masajı yaparak hastayı yeniden iyileştirme özelliğinde olan bir özellik oluşturmaktadır. 

Ayrıca söz konusu ortopedik hasta yatağı özelliğinden bir diğeri olması nedeniyle televizyon izlemek, dışarıyı seyretmek amacıyla kullanılan tv modu özelliğinin yer almasıdır. Bu mod, hastayı tamamen düz bir oturma pozisyonuna getirerek böylelikle televizyonu rahatça izlemesi, herhangi bir şekilde rahatlıkla hareket etmesi gibi bütün olanakları bir arada sunan nitelikleri bulunmaktadır. Tüm bu nitelikler de açık olarak göstermektedir ki tamamen farklı işlevler ve tamamen farklı unsurlar sergileyen tüm özellikleriyle televizyon modu yer almaktadır. 

Yükseklik-Alçaklık Ayarlama 

Bir hasta yatağının olması gereken en büyük özelliklerinden bir diğeri de yükseklik ve alçaklık ayarlamasının bulunmasıdır. Hastanın temel ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılabilecek bir özelliğini barındırması nedeniyle yükseklik ve alçaklık ayarlama özellikleri bulunarak tüm bu özellikleri doğrultusunda tamamen farklı bir anlayış sergilemeye devam eden yönleri bulunmaktadır. Bütün bu yönler dikkate alınarak farklı bir anlayış doğrultusunda hastanın her pozisyona uygun olarak ayarlamalar yapması mümkün haldedir. Yine bir diğer özellik olarak her iki taraftan sıkı sıkıya ayarlanmış olan korkuluklar da başlıca temel ayarlanabilen özelliklerinden olması yönüyle ortopedik hasta yatağı temel işlevleri ve temel özellikleri arasında bulunmaktadır. 

Satılık Hasta Yatağı 

Kullanım açısından birbirinden farklı modelleri bulunan ve aynı zamanda yatalak hastalar ile birlikte hastaneden yeni çıkmış kişiler adına büyük bir avantaj sunan satılık hasta yatağı çeşitleri sayesinde çok uygun fiyatlar altında satın alabilir ve hastalarınızın bu dönemi rahat bir şekilde geçirmesine imkan tanıyabilirsiniz. İster standart olarak düz bir şekilde tasarımı yapılmış modeller ile birlikte aynı zamanda ayarlanabilir hareketli satılık hasta yatağı seçenekleri arasında tamamen kaliteli bir malzeme yapısı altın üretimleri gerçekleştirmiş şekilde satın alabilir ve hastalarınızın gün içerisinde yapması gereken işleri sorunsuz bir biçimde tamamlamasına imkan verebilirsiniz. Özellikle günümüzde yaşı çok geçkin olanlar için ve kalkması mümkün olmayan yatalak kişiler adına oldukça fazla talep alan ve rahat bir 



kullanım imkanı hem hastaları için hem de onlara bakanlar noktasında fırsat veren bu hasta yatakları, herkesin kendi bütçesine göre uygun fiyatlar kapsamında saptanması için imkan tanımaktadır. 

Satılık birbirinden farklı hasta yatakları 

Portatif görünümü sayesinde rahat bir şekilde tüm odaları yerleştirilebilen ve hastaneler ile birlikte evde veya huzurevinin yanı sıra bakım evlerinde de büyük bir kolaylık sağlayan satılık hasta yatağı çeşitleri arasında hastanın durumuna göre en uygun olanı seçebilir ve bütçe dahilinde satın alabilirsiniz. Özellikle alüminyum kalitesi sayesinde dayanıklı bir biçimde uzun yıllar kullanım imkanı veren bu hasta yatakları aynı zamanda değişik kiloları sahip olan hastalar için de büyük bir sağlamlık tanımaktadır. Aynı sağlamlığı sunan tekerlekleri sayesinde de hastayı her yere rahat bir biçimde taşıyabilir ve yan tarafındaki yine sağlam korkuluklar sayesinde hastanın düşmesini engel olunabilir. Bu konuda birçok değişik modelin de olduğu söylemek gerekir. Hem bütçeniz dahilinde hem de hastanızın ne şekilde rahat edeceğine bakmak suretiyle farklı modeller arasından hasta yataklarına satın alabilirsiniz. 

Rahat bir kullanım imkanı veren satılık hasta yatakları 

Tamamen yeni nesil bir tasarım altında üretimleri gerçekleştirilmiş ve kaliteli malzeme yapısı bulunan birbirinden farklı modellerdeki satılık hasta yatağı seçenekleri kapsamında sevdikleriniz hastaneden çıkmadan önce hemen eve yerleştirebilir ya da yatalak olan yaşlılarınız için de onlara daha konforlu bir imkan tanıyabilirsiniz. Üstelik ayarlanabilir kısımları sayesinde hareketli bir şekilde baş bölgesi ile ayak kısımlarını rahat bir biçimde bir denge getirebilir ve ilaç veya yemek yenmesine fırsat verebilirsiniz. Günümüzde her anlamda büyük bir rahatlık sunan ve bu sayede hastaların iyileşme sürecinin daha hızlı bir şekilde geçirmesine fırsat veren hasta yatakları sayesinde sevdiklerinizin rahat etmesine olanak tanıyabilirsiniz. 

Elektrikli Yatak 

Elektrikli hasta yatakları, uzun süre yatma ihtiyacında olan hastaların rahat etmeleri ve iyileşme süreçlerini çeşitli fonksiyonları sayesinde desteklemek üzere tasarlanmış olan ürünlerdir. Bu hasta yataklarının hastaların durumuna ve farklı ihtiyaçlarına göre belirlenen özellikleri ve türleri bulunmaktadır. 

Elektrikli Hasta Yataklarının Özellikleri Nelerdir? 

Uzun süre yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda hastalar, yatma eylemi sürekli olarak devam ettiği için bir süre sonra vücutlarında ağrılar hissetmeye başlayabilirler. Ortopedik olarak üretilen elektrikli yatak çeşitleri, hastaların yatarken hissedecekleri tüm rahatsızlıkları en aza indiren özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu yataklar hastaların kan dolaşımları ve solunum ile ilgili problemlerinde de olumlu etkiler sunmaktadır. Elektrikli hasta yatakları motorlu bir sistem ile üretilmektedir. Üretim tasarımına göre tek motorlu, çift motorlu, üç veya dört motorlu olarak dizayn edilen elektrikli yatak türleri, sürekli yatmaktan kaynaklanan yatak yaralarının oluşumunun engellenmesi, hastaların bakımlarının daha kolay yapılabilmesi için en ideal ürünlerdir. İhtiyaç duyulan durumlarda kullanılmak üzere hastanın yattığı yerden 


tuvalet ihtiyacını karşılayabilmesi için lazımlık bölümü ile birlikte dizayn edilen hasta yatağı türleri de bulunmaktadır. Günümüzde en modern hastanelerde de güvenle kullanılan bu yatak çeşitleri, yalnızca tek bir tuşa dokunmak sureti ile kolayca indirilip, kaldırılabilir. Bu sayede hem hastanın hem de hastanın bakımını sağlayan kimselerin çok daha rahat hareket etmeleri sağlanır. 

Elektrikli Yatak Kullanımının Faydaları 

Elektrikli hasta yatakları, hastaların tedavi sürecini destekleyen özelliklere sahiptir. 
Günümüzde doktorlar tarafından da kullanımı desteklenen bu ürünler sayesinde hastaların yatma sürecinde çektiği tüm sıkıntılar ortadan kaldırılabilir. Hastanın yemek yeme veya tek başına hareket etmek gibi ihtiyaçlarının kolaylıkla sağlanmasına yardımcı olan elektrikli yatak ürünleri antibakteriyel malzemelerden elde edilirler. Böylelikle sürekli olarak kullanılan bu yatakların üzerinde hastaların sağlığını olumsuz etkileyecek bakterilerin oluşumu engellenmiş olur. 

Hasta bakımı sırasında en çok zorlanılan konulardan biri de hastanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yataktan kaldırılması, başla bir yere nakledilmesidir. Elektrikli yatak çeşitleri, bu konuda da kolaylık sağlamaktadır. Yatağın sahip olduğu farklı hareket kabiliyetleri, hastanın ağırlığını kontrol etmede ve taşımada rahatlık sunar. 

Elektrikli hasta yatakları hastayı kolaylıkla oturtmaya, ihtiyaç hissettiği zaman ayaklarını kaldırmaya veya sırt bölgesini desteklemeye yönelik hareket fonksiyonlarına sahip ürünlerdir. 
Yatağın tüm bu nitelikleri dolayısıyla hasta bu işlemleri kimseden yardım almadan kendi kendisine dahi yapabilmektedir. Bu durum hastalara psikolojik açıdan da destek sağlamakta, hastanın zorlu ve yavaş olan iyileşme sürecine olumlu bir katkı sunmaktadır. 


